
Verlangen 
Ewout van Roon 

 
 
Verlangend naar liefde, 
ben ik zo alleen. 
Zie ik lieve vrouwen 
om me heen. 
 
Ik zou willen zoenen, 
strelend door de nacht. 
Toch is er geen vrouw 
die me verwacht. 
 
 
Maar eens zal de tijd komen 
van m’n lief uit m’n dromen. 
Dan is er toch een vrouw, 
van wie ik zielsveel hou. 
 
 
Hoe zal ik haar vinden, 
met wie ik me zal verbinden. 
Ik geloof in jou, 
m’n onbekende vrouw. 
 
Wanneer ik haar heb gevonden, 
en we weten ons verbonden, 
zal m’n liefde, 
voorgoed de hare zijn. 
 

 
Dan is de tijd gekomen. 
van m’n lief uit m’n dromen. 
Dan is er toch een vrouw, 
van wie ik zielsveel hou. 


