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Wie had ooit gedacht dat ik de pool zou winnen. 
’T is merakels, wat een rare gekkigheid 
Dacht dat de giro altijd rood zou blijven. 
Maar nu ben ik zo maar miljonair. 
 
O, wat zal ik doen met de poen? 
O, wat zal ik doen met de poen? 
 
O, m’n lieve heer wat mot ik met die centen? 
‘Ken van narigheid al helemaal niet denken. 
En dat was al niet m’n sterkste kant. 
Zo’n bom duiten brengt zorgen met zich mee. 
 
O, wat zal ik doen met de poen? 
O, wat zal ik doen met de poen? 
 
‘K wil geen zenuwlijer of sjagrijn worden, 
een vrek in een veel te dure keet. 
Stel je voor m’n maten en m’n buurtjes, 
Die niet dichtbij meer zouden kunnen zijn. 
 
O, wat zal ik doen met de poen? 
O, wat zal ik doen met de poen? 
 
Weet je wat ik doe ik koop een fiets voor Mien, 
en voor mezelf zo’n mooie zware Harley. 
En de rest bewaar ik in een oude sok. 
Dat komt dan vanzelf wel op. 
 
Ja, dat ga ik doen met de poen. 
Ja, dat ga ik doen met de poen. 


