
   Ons Land 
        Ewout van Roon 
 
Voor je zegt, 
Je mag er niet meer bij, bedenk dan: 
 
De zon en de maan zijn vrij. 
Ons land is niet van jou of mij. 
De aarde hebben we te leen. 
Ze is van iedereen. 
 
De vrijheid waaraan je zo hecht, 
wordt door delen pas echt. 
Wat is van ons en wat van hen, 
omdat ik hier geboren ben? 
 
Waarom stuur je hem naar zijn verleden, 
Vergeet je haar gebeden? 
Terug naar pijn, 
Waar je ook niet zou willen zijn. 
 
Wat is je grens, tegen haar hartenwens? 
Wie heeft je het recht gegeven hier alleen te leven? 
Één wereld voor jou en mij, 
maakt ons samen vrij! 
 
Waarom hij die niet zweeg,  
Ook hier geen vrijplaats kreeg. 
Waarom zij die voor haar kinderen vocht, 
onze grens niet over mocht. 
 
Waarom we rijkdom niet delen, 
het voedsel van zo velen; 
het eten dat hier groeide, 
terwijl hun aarde verschroeide? 
Één wereld voor jou en mij, 
maakt ons samen vrij! 
 
Waarom zeg je niet?: 
 
Jij verloor je geboortegrond, 
Je nooit vergeten vaderland. 
Maar moeder aaarde is overal, 
waar het lot je brengen zal. 
Welkom bij mij, 
ons land is immers vrij. 
De aarde hebben we te leen, 
ze is van iedereen. 
Één wereld voor jou en mij, 
maakt ons samen vrij! 


