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Oud te zijn, kunst van het leven. 
Oud en puur uit het hart. 
Oud en vrij, maar ook gemis,  
als naaste buur van de dood. 
 
Oud te zijn, kunst van het sterven. 
Oud en los van elk doel. 
Oud en vrij, om te genieten. 
Echt zijn, kunst van het leven. 


