
HET DAK VAN DE STAD 
 
De stad neemt en geeft. 
 
Ik verwond me aan de papierbeulen van de stad. 
Alsmaar weer,  
keer op keer. 
 
Vanaf zo hoog lijkt ze mooi en heel, de stad. 
Vol licht en leven. 
Zoals bedoeld. 
 
Zou mijn lief nu naar dezelfde ster kijken, misschien? 
Misschien……? 
 
Waar ben ik? 
Ik wil naar huis! 


