
            De natuur en de liefde 
                       Ewout van Roon 
 
De kleuren van de zon gevoeld.  
De wind die streelt haar warmte. 
En hoor het zachte zingen van de bomen; 
ook, nu je liefde zo mist. 
 
De ruimte van de velden. 
De stromen van de zee. 
De wolken reizen altijd met je mee; 
ook nu je liefde zo mist 
 
En de liefde, en de liefde, is ook natuur  
en kan er morgen zijn. 
En de liefde, en de liefde, is ook natuur 
en kan er morgen zijn. 

 


