
    DE BOOM 
Ewout van Roon 

 
 

  Scherf van mijn droom, 
vond deze boom. 
Zomerzon gloeit.  
Liefde verschroeit. 
 
Ik mijd zo de mensen, 
bescherm zo mijn wensen. 
 
Herfst die versterft,  
tranen erft. 
Licht dat vervaagt. 
Stilte vertraagd. 
 
Ik mijd zo de mensen, 
bescherm zo mijn wensen. 
 
De boom en zijn oogst geven mij troost. 
De boom en zijn oogst geven mij troost. 
 
Dor en droog hout. 
Winter waait koud. 
Schoon en sneeuwwiit is mijn bezit. 
 
Ik mijd zo de mensen, 
bescherm zo mijn wensen. 
 
Lente die groeit. 
Bloesem die bloeit. 
Geluk is teer. 
Hoop stug als leer. 
 
Ik mijd zo de mensen, 
bescherm zo mijn wensen. 
 
De boom en zijn oogst geven mij troost. 
De boom en zijn oogst geven mij troost. 

 


