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Als je groter wordt, 
 
geef ik je melk tot je weet, hoe je met je handjes eet. 
Dan eet ik met je mee, samen boterham met thee. 
Ik brabbel in je oor, tot ik een echt woordje hoor. 
Dan praat jij steeds met mij, en zijn je gedachten vrij. 
 
Eerst speel je op de grond, en draag en rij ik je rond. 
Dan loop ik met je mee, tot de schelpen in de zee. 
Eerst op de fiets voorop, daarna zit je achterop. 
Dan fiets jij naast mij, eerst nog een beetje dichtbij. 
 
Als je groter wordt, 
 
strik ik de veters van je schoen, en laat je een plasje doen, 
Dan bouwen we van zand, een groot kasteel op het strand. 
Ik zing bij avond zacht, zo slaap je de hele nacht. 
Dan houd ik de wacht, en ga naar spoken op jacht. 
 
Eerst vraag je steeds waarom, tot ik met een antwoord kom. 
Dan vraag je me hoe ver het is naar de laatste ster. 
Eerst verstandig en groot, je voelt je anders bloot, 
Dan groeit er ook een wens, naar een ander heel lief mens. 
 
Als je groter bent, 
 
ben je heel lang en ben je sterk, en heb je een lief en werk. 
Dan heb je zelf een huis, en toch ook bij mij een thuis. 
Ik zal er voor je zijn, en deel je plezier en pijn. 
Dan woon je in mijn hart, voorgoed blijf je in mijn hart, 
 
voorgoed in mijn hart. 
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